
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 10, nummer 19, zondag 1 februari 2026 
                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

      

10.00 uur      Sixtuskerk – Zin-op-Zondag dienst –      
Voorganger:     Ds. Martha Kroes 
Ouderling:     Jan van der Schaaf 
Diaken:     Hiltje Weeweer 
Met medewerking van: Annechien en Jurjen Bruinsma, jongeren TienerTalk     
Organist:     Bouwe Tjallingii 
Koster:      Henk Smits 
Beamteam:     Jouke Kloosterman, Janke Goodijk 
 
• Na afloop van de dienst is er koffie/thee en limonade drinken in het koor van de kerk! 

                             
  Thema: ‘Wie is het sterkst’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE  
  

Muziek voor de dienst: 
- A change is gonna come (Sam Cooke) 
- Respect (Anita Franklin) 
- Imagine (John Lennon) 
- Sunday, bloody Sunday (U2)    

Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aanvangslied 18: 1, 2 (Geroepen om te zingen) –  
 Bijeengeroepen uit onze huizen  
Openingswoorden 
Inleiding thema door jongeren: Wie is het sterkst 
Gebed bij de 7 kaarsen 
Lied 96: 1, 2, 3 (GotZ) – Er komen andere tijden 
Kinderen rond het thema 

- Bijbelverhaal: David en Goliath 
- Uitleg activiteiten kinderen 

Kinderen gaan naar de tafel / bouwhoek in het koor 
Muziek: Sterk zijn (Woody Groovers ft. FRÉ) 
Uitwerking thema  
Verdieping thema: Sterk zijn en sterk worden 
Muziek: Bella Ciao (La casa de papel)   
Dankgebed en voorbeden 
Collecte 
1e Voedselbank  
2e Kerkrentmeesters  
Slotlied 675: 1, 2 – Geest van hierboven 
Zegen – Amen 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

Toelichting collecte 
 

1e Doe mee aan de actieweek voor de Voedselbank 

Van 25 januari tot 1 februari 2026 organiseert de Protestantse Kerk/Kerk in Actie, samen met gemeenten, een 
actieweek om zoveel mogelijk voedsel voor de Voedselbank in te zamelen.  
 

Geef tijdens de collecte in de dienst of maak uw bijdrage over op: NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van 
Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van ‘Collecte Voedselbank’. 
 

Tijdens de collecte kunt u de tas met producten inleveren. 
 

Wilt u ook producten doneren voor de voedselbank? 
- Op maandag 2 februari, tussen 15.30 en 16.30 uur, bij Lammijna, Rients Westrastrjitte 6 

- Bellen met Lammijna om een afspraak in te plannen: 06 – 13269309 

- Producten voor de voedselbank kunt u altijd brengen in het krat dat in de voorkerk staat. 
 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan de voedselbank! 

2e Kerkrentmeesters  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening:  
NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum,  
onder vermelding van ‘Collecte Kerkrentmeesters’. 
 
Bloemengroet: 
Zondag 25 januari zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Bote van der Zee, 
Sixtuswei 4. 
 
  Maandag  2 februari 10-12 uur Inloopuur dûmny Martha  MFA It Waed 
      19.30 uur Moderamen    MFA It Waed 
  Dinsdag 3 februari 20.00 uur Diaconie    MFA It Waed 
  Woensdag 4 februari 18.00 uur Lekker ite    MFA It Waed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk 
donderdags voor 18.00 uur doorgeven via e-mail 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl 

 
Als je wekelijks de zondagsbrief via e-mail wilt 
ontvangen, meld je dan daarvoor aan via e-mail:  
website@pknsexbierumpietersbierum.nl 

 
Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de 
website www.pknsexbierumpietersbierum.nl 
De kerkdienst bekijken is mogelijk via: 
www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand) 

 
 

mailto:website@pknsexbierumpietersbierum.nl
mailto:website@pknsexbierumpietersbierum.nl
http://www.pknsexbierumpietersbierum.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 
  

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKSTEN LIEDJES (of vertaling) 
 

A change is gonna come – Sam Cooke 

 
Ik ben geboren bij de rivier in een klein tentje 

en zoals de rivier doorstroomt, zo ren ik door  
– het duurt lang, al zo lang, maar ik weet 

dat er verandering gaat komen, ja, dat is zeker 
 

Het is te zwaar om te leven, maar ik ben bang om te sterven 

want ik niet weet wat er ginds voorbij de hemel is 
– het duurt lang, al zo lang, maar ik weet 

dat er verandering gaat komen, ja, dat is zeker 
 

Ik ga naar de film en ik ga naar de stad 

en altijd zegt iemand dan: “blijf niet rondhangen” 
– het duurt lang, al zo lang, maar ik weet 

dat er verandering gaat komen, ja, dat is zeker 
 

Dan ga ik naar mijn broeder en zeg  
“broeder help me alsjeblieft”  

– maar uiteindelijk slaat hij me en 

krijgt hij me toch weer op mijn knieën 
 

Er zijn tijden geweest dat ik dacht: ik houd dit niet meer vol 
maar nu denk ik dat ik het wel aankan  

– het duurt lang, al zo lang, maar ik weet 

dat er verandering gaat komen, ja, dat is zeker 
  

 
Respect – Anita Franklin 

 

Wat je maar wilt, schat, ik heb het, 
wat je nodig hebt: weet je dat ik het heb? 

Het enige dat ik vraag is een beetje respect, als je thuiskomt, 
gewoon een klein beetje… 

 
Ik zal je geen kwaad doen, als je weg bent, 

ik zal je geen kwaad doen, want dat wil ik niet. 

Het enige dat ik vraag is een beetje respect als je thuiskomt, 
gewoon een klein beetje… 

 
Ik sta op het punt je al mijn geld te geven 

en alles wat ik in ruil daarvoor vraag, lieverd, 

is dat je mij geeft wat mij toebehoort, als je thuiskomt,  
ja, gewoon een klein beetje… 

 
Jouw kussen zijn zoeter dan honing en weet je, mijn geld ook. 

Alles wat ik wil dat je doet voor mij, is dat je mij dat geeft 
als je thuis komt: gooi het naar me, als je thuiskomt, 

gewoon een klein beetje…  

 
R-E-S-P-E-C-T: zoek uit wat dat voor mij betekent! 

R-E-S-P-E-C-T: zorg ervoor dat je mij een plezier doet! 
Gooi het naar me, een klein beetje respect, 

gewoon een klein beetje, toon een beetje respect. 

 
Ik wordt er moe van het steeds te proberen, 

er is niemand meer die het nog pikt, en ik lieg niet. 
Respect, als je thuis komt – of anders zul je 

bij binnenkomst ontdekken dat ik weg ben. 
Ik wil gewoon een beetje respect… 

 

Imagine – John Lennon 
 

Stel je voor, er is geen hemel, 
het is makkelijk als je het probeert. 

Geen hel onder ons,  

boven ons alleen de lucht. 
Stel je voor dat alle mensen 

leven voor de dag van vandaag 
 

Stel je voor, er zijn geen landen 

dat is niet moelijk om te doen. 
Niets om voor te doden of dood te gaan. 

En ook geen religie. 
Stel je voor dat alle mensen 

hun leven in vrede leven. 
 

Misschien vind je mij een dromer, 

maar ik ben niet de enige. 
Ik hoop dat je op een dag met ons meedoet 

en dat de wereld als één wereld zal zijn. 
 

Stel je voor dat er geen bezit is, 

ik vraag me af of je dat kunt. 
Geen hebzucht of honger nodig, 

één broederschap van mensen. 
Stel je voor dat alle mensen 

de hele wereld delen. 
 

Misschien vind je mij een dromer… 

 
Sunday, bloody Sunday – U2 

 
Ik kan het nieuws van vandaag niet geloven, 

ik kan er mijn ogen niet voor sluiten en het vergeten. 

Hoe lang, hoe lang moeten we dit lied zingen?  
Hoe lang nog? 

Want vannacht kunnen we al één zijn. Vannacht. 
 

Gebroken flessen onder kindervoeten, 

lichamen verspreid over de doodlopende straat. 
Maar ik zal geen gehoor geven aan de strijdkreet, 

het zet mij met de rug, met de rug tegen de muur. 
Zondag, bloedzondag, zondag, bloedzondag… 

 
En de strijd is nog maar net begonnen, 

er zijn er veel verloren, maar zeg me: wie heeft gewonnen? 

De loopgraven graven diep in onze harten en 
moeders, kinderen, broers, zussen zijn uit elkaar getrokken. 

Zondag, bloedzondag, zondag, bloedzondag… 
 

Hoe lang, hoe lang moeten we dit lied zingen?  

Hoe lang nog? 
Want vannacht kunnen we al één zijn. Vannacht. 

Zondag, bloedzondag, zondag, bloedzondag… 
 

Veeg de tranen uit je ogen, veeg je tranen af, 
Ik zal je tranen wegvegen, ik zal ze wegvegen. 

Ik zal je bloeddoorlopen ogen afvegen. 

Zondag, bloedzondag, zondag, bloedzondag… 
 

En  het is waar: we zijn immuun als feiten fictie zijn  
en tv-werkelijkheid, en vandaag miljoenen schreeuwen. 

Wij eten en drinken, terwijl zij morgen doodgaan. 

De echte strijd is nog maar net begonnen: 
het claimen van de overwinning, die Jezus won 

op zondag, bloedzondag, zondag, bloedzondag. 
 



 
  

           
  

 
 Sterk zijn – Woody Grooves feat. FRÉ 

 

Het doet me pijn, het zou anders moeten zijn 
Het gaat echt niet goed met de wereld, dus ook niet met mij 

Dus ik verdwijn achter weer een rookgordijn 

Waar ik in onwetendheid kan verkeren, dat voelt even fijn 
 

Ik wil niet bagatelliseren wat er speelt om me heen 
Maar waarom maak ik van de wereld nou mijn eigen 

probleem? 

Wil me niet laten overspoelen door dit slechte gevoel 
Voel je wat ik bedoel? 

 
Ik moet nu eventjes sterk zijn 

Er is misschien wel een probleem, maar ik houd me koel 
Ik moet nu eventjes sterk zijn 

Denk aan de mensen om me heen met wie ik dit doe 

Ik moet nu eventjes sterk zijn 
Ik kan er echt niet meer omheen dat ik boosheid voel 

Ik moet nu eventjes sterk zijn 
Waar een wil is, is een weg om het juiste te doen 

 

Ik moet nu eventjes sterk zijn… 
 

Ik ben niet zo naïef dat ik geloof 
Dat ik eigenhandig de wereld veranderen kan 

Maar hoop misschien dat wanneer jij naast mij staat 
We samen net iets meer zijn dan druppels op een gloeiende 

plaat 

 
Ik wil niet bagatelliseren wat er speelt om me heen 

Maar waarom maak ik van de wereld nou mijn eigen 
probleem? 

Laat me niet langer overspoelen door dit slechte gevoel 

Ik heb een groter doel 
 

Ik moet nu eventjes sterk zijn… 
 

 

Bella Ciao – Casa de papel 
 

Op een morgen stond ik op 
- dag, schoonheid, dag, dag, dag -  

en vond ik de indringer 
 

Oh, partizaan, haal mij weg, 

- dag, schoonheid, dag, dag, dag -  
want ik voel dat ik ga sterven 

 
En als ik sterf als een partizaan 

- dag, schoonheid, dag, dag, dag -  

moet jij mij begraven 
 

En begraaf me daarboven in de bergen 
- dag, schoonheid, dag, dag, dag -  

in de schaduw van een prachtige bloem 
 

Alle mensen die zullen passeren 

- dag, schoonheid, dag, dag, dag -  
zullen zeggen: “wat een mooie bloem”. 

 
Het is de bloem van een partizaan 

- dag, schoonheid, dag, dag, dag -  

gestorven voor de vrijheid 
 

 


